Project Minyor

Mijn naam is Anni Ayayee en werk in het team Almelo-Zuid, mijn man heet Francis
en is van Ghanese afkomst.

De naam van ons project is Minyor, dit betekent in het Ewe (stamtaal van Francis)
wakker worden (in het engels awake of wake up). We hebben deze naam gekozen
omdat wij vinden dat mensen mogelijkheden in hun eigen omgeving hebben maar
deze vaak niet zien, met het project willen wij bereiken dat mensen wakker worden
en op een andere manier (en met hulp) op zoek gaan naar oplossingen en
mogelijkheden en zelf actief meedenken.

De reden dat wij met dit project zijn gestart is de enorme armoede, waardoor de
gezondheid en scholing onder druk komen te staan. Hierdoor is het voornamelijk het
bestaan van kinderen en vrouwen uitzichtloos.

Een kleine greep uit activiteiten die we tot nu hebben gedaan

e het geven van computers voor de Kedzi Zion School en medische materialen
aan de kliniek van Kedzi

e zorgen dat de school op het stroomnet werd aangesloten, er is nu een ook
een computerlokaal/bibliotheek.
hulp bieden aan zieken indien ik aanwezig ben
voorlichting/informatie geven over hoe vroegtijdige zwangerschappen bij
tieners te voorkomen, het belang van goede voeding en de gevolgen van
polygamie (met name Francis houdt zich hier mee bezig), als we er zijn
krijgen we altijd zendtijd om via de radio thema’s te bespreken

e het doneren van sportmateriaal aan de Kedzi Sport Youth, die zich elke
zondagmorgen verzamelen om in groepsverband te sporten, vaak onder
begeleiding van muziek als de djembe en de gong gong. Ze lopen ze hard,
doen oefeningen op het strand of een teamspel. Dit is ontstaan uit verveling,
met name door de meisjes, maar het is ook het een mogelijkheid om
goedkoop aan sport te kunnen doen, inmiddels is dit uitgegroeid tot een
zondagmorgen ritueel voor meer dan 30 jongeren
educatie van gebruik nieuwe materialen aan verpleegkundigen.
opzetten van het ‘oma’project, we proberen oma’s te bereiken en te
overtuigen dat het klakkeloos zorgen en in huis nemen van de ongewenste
baby’s van de kleinkinderen grote gevolgen heeft, kleindochter neemt zelf
niet de verantwoordelijkheid voor de baby en gaat vaak ongeschoold door
met haar leven met als gevolg meerdere baby’s/traditionele abortussen en
geen geld, waardoor armoede alleen maar groeit.

e start van de bouw van multifunctionele lokalen waar na schooltijd
getalenteerde jongeren computerlessen krijgen en overdag als
gemeenschapsruimte gebruikt kan worden, c.q spreek- en behandelruimte in
het kader van aangeboden gezondheidszorg. Wij worden met de bouw
geholpen door studenten van de technische school (stage), in ruil voor de
gereedschappen die ze nadien mogen houden.

Wij willen door middel van ons korte verhaal Stichting Maja onder jullie aandacht
brengen en laten zien wat we ermee kunnen bereiken.



Op dit moment zijn we in de afrondende fase met het ontwerpen van onze eigen
website zodat we op een transparante manier iedereen op de hoogte kunnen houden
van onze ontwikkelingen, we laten het weten zodra deze functioneert.

Tot op heden hebben we van Buurtzorg 2500 euro ontvangen, hier hebben wij 330
zakken cement van kunnen kopen (a 50 kg), voor de bouw van de lokalen. Ook
steunen wij hiermee alle schoolkosten van 2 jong volwassenen en hebben we 4
kruiwagens gekocht (tot nu tot liep iedereen nog met pannen en schalen op hun
hoofd).

Mocht jullie interesse gewekt zijn dan kun je altijd contact met ons opnemen voor
meer informatie op ons mailadres miyor@hotmail.nl Op dit moment zijn we bezig
met het inzamelen van gereedschappen (ook elektrische) en naaimachines, ook
hiervoor houden we ons aanbevolen.

Tot slot, help ons (en andere projecten) en steun het Maja fonds

Francis en Anni Ayayee




